
Klootzak

Gij zijt mar ‘ne klootzak, zet meen in de zeik,
Gij zijt mar ‘ne klootzak, zet meen in de zeik,
D’rum ben ik jou liever, veel liever kwijt dan rijk.

Wa hedde gij unne rotkop, ik ha ‘m al lang weggedaon,
Wa hedde gij unne rotkop, ’t is krek volle maon,
Ut du zeer aon mun ogen, akku daor zo zie staon.

Ik zie jou nie zitten, gij ziet mij nie staon,
Ik zie jou nie zitten, gij ziet mij nie staon,
D’rum zal ’t veul better, veel better zonder jou gaon.

Ge lijkt goddomme wel een trekperd, volgas in galop
Ge lijkt wel un trekperd, trekperd mi nun bril durop
Ge zoudt nog verschiete, van zo’ne lilleke kop

Wa kredde doar dorst van, van al de gescheld,
Wa kredde doar dorst van, van al de gescheld,
Doe nog mar een rundje, mar wel van jouw geld!
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