
 

 

Kakmadammen   
 
De kakmadammen uit de straat 
Mè van die hundjes, half naakt 
Ut rökske strak rond de iets te dikke kont 
Veul te zwaar vur hoge hakken 
Komen ze de straat dur kakken  
Ut is gin gezicht, mar ’t is zielig vur dun hond 
 

Ik vén ut raar, ik vén ut raar   
Ut podium van de kakmadammen 
Kreunend onder de kilogrammen  
Kekt triest van onder af ut trottoir 

 
Op de plastic tassen in de hand 
Staon de duurste namen uit het land 
Van winkels waor noit iemand iets passends vond 
Zo’n zielig buntje rond de nek 
Zo lopen ze totaal vur gek 
Tis gin gezicht, mar tis zielig vur dun hond 
 
Hur ze praoten, hur ze doen 
Ze hen van alles mar gin fatsoen 
Onder de verf, de haren hoog en blond 
De taille in korset gedwongen 
Blote opgedrukte longen 
Tis gin gezicht, mar tis zielig vur dun hond 
 
Durre mens die wil ze noit mir kwijt 
Hoeveel die ok mè un ander vrijt 
Zun praatjes, zunnen bleke buik te rond 
Scheldend stu daor onjeklonje 
Mé unne rooie kop makt ze bonje 
Tis gin gezicht, mar tis zielig vur dun hond 
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