
Jouw naam	 	 	

In een wereld die verstomt,
Terwijl het witte licht verschijnt,
En de grijze tijd zich kromt,
Waar alle pijn verdwijnt.

Daar roep ik nog steeds jouw naam,
Tot het donker wordt nog steeds jouw naam.

De golven van de tijd,
Nemen alles op hun rug,
En iedere steen die slijt,
Geeft er leegte voor terug.

En toch roep ik nog steeds jouw naam,
Tot het donker wordt nog steeds jouw naam.

De wonden van de spijt,
De twijfel en het verdriet,
En ieder vals verwijt,
Zij raken verder niet.

Daarom roep ik nog steeds jouw naam,
Tot het donker wordt nog steeds jouw naam.

En als de aarde zich weer sluit,
Het heelal in tweeën scheurt,
Dan sterft voorgoed het geluid,
En verdwijnt voor wie men treurt.

En ik, ik roep nog steeds jouw naam,
Terwijl het donker wordt nog steeds jouw naam.
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