
Hendig zat 
 
Ik heb m’n hart gegeven bij de volle maan 
Ze is er met de noorderzon vertrokken 
Na zeven bange jaren kwam dat hart terug 
Gevierendeeld, in stukken en in brokken 
 
De olifanten in m’n porceleinkast slaan op hol 
Ze kennen feilloos alle zwakke plekken 
En ik, ik sta erbij met zweep en hoge hoed 
Maar geen applaus, ze klappen slechts voor gekken 
 
Hendig zat, hendig zat, hendig zat, lieve schat 
Hendig zat, hendig zat, hendig zat, lieve schat 
 
De oude dames in het park, ze zwaaien met hun hoed: 
We kennen jou nog wel van lang geleden 
De mooie meiden die ik op de kermis heb gekust 
Zijn oma nu, en blond, en dik tevreden 
 
Waar blijft de tijd? De tijd die vliegt en wij, wij vliegen mee 
Het einddoel pas bekend na vele jaren 
De hoofdprijs uiteindelijk voor iedereen gelijk: 
Geluk, verdriet en rimpels, grijze haren 
 
Hendig zat, hendig zat, hendig zat, lieve schat 
Hendig zat, hendig zat, hendig zat, lieve schat 
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