
Hé nou 
 
Meester Jan nou jammer dan, ik kan d’r helemaal niks van 
Ik snap niks van jouw sommen 
Rekenen is niet mijn ding, ‘k denk dat ik liever liedjes zing 
Ja dat ik liever zing en ik zeg: 
 
Hé nou, moeit oew eigen d’r nie tegen aon, dan 
Hé nou, moeit oew eigen d’r nie tegen aon 
Hé nou, dachte damda alle allemaal zo maar kan, dan 
Hé nou, wa waarde gij nou eigenlijk van plan 
 
Lieve vrouw ik hou van jou, ik blijf je altijd eeuwig trouw 
Maar zit niet zo te zeuren 
Word nou even niet zo kwaad als ik weer met die ander praat 
Weer met die ander praat 
 
Ik kom eraan, ik kom eraan Ik kom eraan, ik kom eraan 
 
Vader kijk maar niet zo raar, we lijken steeds meer op elkaar 
Al wil je dat niet weten 
Zwavelzuur en appelsap, je snapt wel dat ik jou niet snap 
Ja dat ik jou niet snap en ik zeg: 
 
Hé nou enz....... 
 
Kom ik aan de hemelpoort, St. Petrus spreekt het laatste woord 
Hij laat er mij niet binnen 
Muzikanten al wa’k zie, die wil ik in den hemel nie 
Nee in den hemel nie en ik zeg: 
 
Hé nou enz... 
 
Ik kom eraan, ik kom eraan Ik kom eraan, ik kom eraan 
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