Duzend stappen

Dun berg stopt ginds, dan he’k dun top bereikt,
Naor ut eindpunt toe, da steeds wijer wijkt,

En ik kijk vit over ut lage laand,

Al duzend stappen in ut mulle zaand.

Daor diep weit weg, waor ik oit begon,
Verdwijnt traag un durp in de felle zon,
In de zee van sporen, die de daor ziet,
Zuuk ik de stappen, die ik achter liet.

lk daacht altijd da ut hier anders is,

Da’k omhog moet, omda’k nog steeds wa mis,
Mar ut zaand blé zaand en de lucht blé lucht,
Naor “krek inder” toe gevlucht.

Hoe hoger ge klimt, hoe dunner de lucht,
Hoe hoger ge klimt, hoe groter de klucht,
Hoe hoger ge klimt, hoe langer de vlucht,
Hoe hoger ge klimt...

Soms nie alleen op die lange tocht,
Soms me iemand, die utzelfde zocht,
Mar hoe veul ge oit samen had,

Ge lopt altijd alleen oew eigen pad,

Dun berg stopt ginds, dan he’k dun top bereikt,
Naor ut eindpunt toe, da steeds wijer wijkt,

En ik kijk vit over ut lage laand,

Al duzend stappen in ut mulle zaand,
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