
Durske, durske	

Ze hi altijd dur tesse vol me rommel,
Dur mooie ogen zitte vol mè stront,
Ze zwemt ut heel jaor rond, in de Dommel,
Mar ze hi nun hele, nun hele kooien hond.

  Durske, durske, waor blè dun tijd?
	 	 Durske, durske, hedde gij gin spijt?

En in dur huis kunde onmogelijk lopen,
Ut hengt van de rotzooi aan elkaar,
Ut fornuis is veul te vet um op te koken,
En in durren asbak stinkt altijd un sigaar.

‘t Lijkt wel meer dan 100 jaor geleje,
Ut war un gruwelijk skône meid,
Bietje bij bietje is da van dur afgegleje,
Behalve rommel is ze nou alles kwijt.

Vruuger he’k nog mè dur gelegen,
Op zondagmiddag in ut zwoele bos,
Gin mense mar miere kwamen we tegen,
Vrijend op het koele mos.

Ze hi altijd dur tesse vol me rommel,
Dur mooie ogen zitten vol me stront,
Ze zwemt ut heel jaor rond, in de Dommel,
Mar ze hi nun hele, nun hele kooien hond.
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