
 
Doeme doeme 
 
Doeme doeme doeme, doe me maar een pilske 
Doeme doeme doeme, doe maar twee 
Doeme doeme doeme, doe me maar een pilske 
Vat er ene mee 
 
Ik heb genoeg van dat gezever, dat gezeik da ben ik zat 
Geef me liever ‘n jenever of een pilske van ‘t vat 
Van ‘t vat, van ‘t vat, pilske van ‘t vat 
Doeme........enz. 
 
‘t Waar zo heit in de Sahara, we komen in Timboektoe aan 
In ‘t kafé van Ome Ali daar zenne wellie an de zuip gegaan 
Zuip gegaan, zuip gegaan, aan de zuip gegaan 
Doeme........enz. 
 
Zit ‘t ooit ‘n bietje tegen, wil de bal d’r nie meer in 
Vat dan maar ‘n lekker pilske, dan kriede mee wir goeie zin 
Goeie zin, goeie zin, mee wir goeie zin 
Doeme........enz. 
 
Minne lever an ‘t jeuken en m’n linkerhand die beeft 
Vat er inne zegt de dokter, wie dan zorgt die dan leeft 
Die dan leeft, die dan leeft, zorgt die dan leeft 
Doeme........enz. 
 
 
 
Muziek: Mark Söhngen 

Tekst: Mark Söhngen  

Arrangement: Taaftere 

Uitvoerend artiest: Taaftere 

 


