
Da witte oit noit
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Ik speul al heel m'n leven, mee met de loterij,
En iedereen wint oit wel wa, maar noit gin prijs voor mij,
Daar kwam zo'n knappe jongen, en die zei: “laat mij eens doen”, 
En die wint er dan gelijk den urste keer een half miljoen.

'k Wo 'auto leren rijden, ik naar die rijschool toe,
Na negen keren zakken, was ik die rijschool moe,
En 't durske van hierneven, kwam binnen: “dag meneer”,
En die haalt er dan haar rijbewijs, meteen den uurste keer.

'k Zag een kerel lopen, zo lillijk als de nacht,
Aan elken erm 'n hil schon meid en ik wist nie wa ik zag,
Nou ben 'k al lang bij ons Ruby, en noit geen cent berouw, 
Maar hoe komt zonne lillijke mens, nou aan zo'n knappe vrouw?

'k Waar elling in den ollie, ik waar 'n bietje daas,
En ik vroeg aan onze Willy: “hee Willy, hoe vangt een koe 'n haas?”
Onze Willy waar nog zatter en hij vond het maor gedoe,
Hij wou veel liever weten: “hee, hoe vangt een kaas een vzzoe?”
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