Charme

Soms kan ik nie slapen, umdadde gé rondspookt in munne kop
Dan wor ik geregeld wakker en dan zit ik wir rechtop
En gij slaopt dan rustig in ut dérp weier op

En ik weet da’t gin zin hi, ut wérdt tijd da’k hiermi stop

Ge het de charme van Florence
En ut mondaine van Parijs

Mar ge danst as unnen olifant op het ijs

Meestal ak oe zie, dan weet ik nie hoe ik keken moet
Ik wor steeds gevangen dur alles wadde gé doet
Oew stem is zuut as honing en ge lacht as een echte ster

En thuis weet ik wa’k wil zeggen mar akku zie dan weet ik da nie mir

Um oe heen hengt de geur van lente, diede gekocht het in un fles
De rooie kleur van oew lippen komt uit un buiske uit cew tes
Ut mooie bruin van oew been hi un litteken kamerbreed

Of lig ut aon dieje ladder, die oew nylons barsten deed
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