As ik zeg dakku mis

Gij leeft oew leven in un ritme

Da nie paast bij grijs geluk

En danst oew dromen in de kroegen ‘s-avonds laot
In cirkels en hoeken aan een stuk

Refrein:

Mar ge valt in slaap
As ik tegen oe praot
As ik vraog hoe ut is

As ik zeg dakku mis

Ge danst oew leven in un ritme

Me zwijgend zwetend zout gezicht

De pijn makt rimpels rond oew rooie ogen dicht
En ge slaot oew armen um oe heen

Soms ben ik de brallende naachten
En de rook al lang ontgroeid

Mar soms dan ga ik onvermoeid
Me oe mee de dagen dur

Tot voorbij alle neonlicht

Ge leeft in dansen, in un ritme

Da jou vengt in zun structuur

En gift jou hoop en leven, een vlammend vuur
Tot het late ochtenduur
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Tekst: Mario van der Linden
Arrangement: Taaftere
Uitvoerend artiest: Taaftere



